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Beste Frits,  

 

Als liefhebber van de boeken van Ward Ruyslinck heb ik 

genoten van je biografie over hem. Ik vond het een gedegen 

stuk werk, ik weet nu alles over Ward Ruyslinck!  

Als leraar Nederlands heb ik indertijd grote moeilijkheden 

gehad met een ouder (het was op een christelijke school) over 

het boek ‘Wierook en tranen’. Hoe ik het in mijn hoofd 

haalde om kinderen een occult boek verplicht te laten lezen. 

Nu heb ik nooit een verplichte leeslijst gehanteerd in de 

klassen, desondanks bleef de man ook bij ruime uitleg van de 

directie en mijzelf uiterst ontstemd en erg teleurgesteld in de 

school. Navraag heeft mij geleerd dat Ward Ruyslinck 

jarenlang op de verboden boekenlijst van het kerkgenoot-

schap van de betreffende ouder heeft gestaan.  

Jouw biografie leert dat de boeken van Ruyslinck niet overal 

even enthousiast onthaald werden.  

 

Met vriendelijke groet, Renger Dijkstra 
 

 


