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Tekeningen en grafiek 
 
Tot de Antwerpse kunstenaars, die zich na 
de tweede wereldoorlog ontplooiden tot 
een sterke persoonlijkheid met een eigen 
inbreng in de moderne, Vlaamse kunst, 
behoort ongetwijfeld Jos Hendrickx. Zijn 
reputatie en invloed zijn na zijn dood in 
1971 zelfs nog aldoor toegenomen, niet 
alleen in de kringen van kunstkenners en -
liefhebbers, maar ook daarbuiten. Deze 
late, postume erkenning is vaak het 
ontijdige loon van eenzame, harde werkers, 
die in alle stilte en bescheidenheid hun inzichten volgden. 

Hendrickx is in de eerste plaats een tekenaar en akwarellist, die zich na 
1955 echter ook affirmeerde als een bijzonder talentvol glazenier. Zijn vrij 
omvangrijk grafisch oeuvre, dat vóór de jongste wereldoorlog nog 
kwantitatief beperkt was, heeft na 1945 in alle opzichten een voorname 
betekenis gekregen. Zijn picturaal-figuratieve stijl sluit min of meer aan bij 
de oudere ‘realistische’ stromingen en verraadt geen invloeden van 
expressionisme en surrealisme. Als zodanig staat Hendrickx vrij geïsoleerd 
in de wereld van de Vlaamse houtsnede tussen de twee wereldoorlogen. In 
zijn latere levensjaren is hij meer gaan overhellen naar een abstracte 
werkwijze. 

In 1978 werden aan het Stedelijk Prentenkabinet door de erfgenamen 
Hendrickx 273 prenten en 8 tekeningen geschonken. In diezelfde periode 
konden door aankoop, dank zij de financiële steun van het Bestendig 
Dotatiefonds voor de Stadsbibliotheek, het Museum Plantin-Moretus en 
Prentenkabinet, nog eens 5 tekeningen worden verworven. Uit deze 
waardevolle aanwinsten wordt hier thans een selectie gepresenteerd. 


