
Operatie Overleven 
Radiospotje, geschreven en  

uitgesproken door Ward Ruyslinck, 
uitgezonden tijdens de actie tussen 2 en 9 februari 1985. 

 
Ja, je hebt ze waarschijnlijk ook al gezien, je kunt er niet naast 
kijken : de stickers op de achterruit van onze dure, westerse 
auto's. ‘Ik houd van skiën’, ‘I like jogging’, ‘I love Michael 
Jackson’, ‘Ik houd van voetbal’ … je kunt het niet zo gek 
bedenken of het wordt tot liefde verheven, niet zelden met een 
vurig, rood hartje ter vervanging van het werkwoord.  

Liefdesverklaringen op de achterruit. Mooi is dat. Maar het 
zou nog veel mooier zijn als we bereid waren om die liefde in 
daden om te zetten, als we dit zinnebeeldige rode hartje konden 
laten zwellen tot een groot, levend, kloppend hart. Het hart van 
vele noodlijdende medemensen in Afrika, klopt nauwelijks nog 
– denk  je daar wel eens aan als je met je sticker-heart rondrijdt? 
Aan al die verschrikkingen, al die ellende in Ethiopië, Tsjaad en 
vele andere Afrikaanse landen kunnen we toch echt wel iets 
doen, met z'n allen. Zouden wij krenteriger zijn dan onze 
Noorderburen? Zouden wij minder hart hebben dan het 
Nederlandse volk?  

Ach wat, laat je niet kennen, of liever: laat je wél kennen. Hoe 
dikwijls krijg je de gelegenheid om een mensenleven te redden? 
Je hoeft niet eens heldhaftig te zijn. Je kunt het in alle stilte doen. 
Alleen een borrel minder drinken, en een week lang geen 
zachtgekookt eitje bij je ontbijt. Dit is je grote kans. 

Doé het, haal je chequeboekje boven. 


