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Er zullen in ’70 weer een paar films lopen die we allemaal 
moeten gezien hebben en er zullen ook weer een paar boeken 
verschijnen die we allemaal moeten gelezen hebben. Het zal 
weer net zo zijn als in ’69: veel must, en veel mist waarin die 
must zal verdwijnen. 

Voor het overige zie ik de corruptie, de wreedheid en de 
domheid tot in het ondraaglijke toenemen; rechts zal nog méér 
verlinksen en links zal nog méér verrechtsen, en ten slotte zal 
het er net als vorige jaren niet op aankomen wat we doen of 
zeggen, als we maar in het nieuws komen. 

Op het persoonlijke vlak plan ik een reis naar Zuid-Amerika en 
een reportageroman over een vrij recente gerechtelijke dwaling.1  

Ik zou ook wel eens een satirisch programma voor de tv willen 
maken, maar ik hoor niet bij de exclusieve uitvreters van het 
BRT-budget en daar zal dus wel niets van komen. 

In mijn baan zal ik waarschijnlijk weer eens gepasseerd worden 
door handiger bliksems met meer lef en minder bagage, maar 
enfin, je kunt niet alles hebben. 

Van rechtvaardigheid dromen zal trouwens in ’70 nog niet 
belastbaar zijn. 

 
1  Het eerste – de reis naar Argentinië – is doorgegaan,  
  het tweede – een reportageroman over Tsjombe – is er niet van gekomen. 


